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WIJ GAAN
TROUWEN

GROW OLD
ALONG WITH ME, 
THE BEST IS YET

TO BE!



De (vervangende) ambtenaar start de
officiële ceremonie met een kort
welkomstwoord.
De ambtenaar stelt de vraag aan het
bruidspaar of zij beiden het huwelijk
aangaan volgens de wet (waarop het
bruidspaar uiteraard “ja” antwoordt);
De artikelen uit het burgerlijk wetboek
worden voorgelezen;
Moment van het ja-woord. Dit kan bezegeld
worden met een kus.
De akte wordt door de betrokken partijen
getekend.
Uitwisseling van de ringen (dit mag maar is
niet verplicht)
Indien gewenst, mogen jullie trouwgeloftes
uitspreken voor elkaar en voor de
aanwezigen. Dit moet beperkt worden tot 5
à 10 minuten. Zo geef je het allermooiste
moment in de ceremonie de meest
persoonlijke, emotionele ontlading. 

In België geef je officieel het ja-woord bij de
ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente waar je trouwt. In Hechtel-Eksel is dit
momenteel Jan Vangenechten.
Indien hij belet is, wordt het huwelijk voltrokken
door een afgevaardigd schepen.

Aankomst
Tien minuten voor de aanvang van het huwelijk
zal de voordeur van het gemeentehuis
openstaan. 

Het voertuig van het bruidspaar mag voor de
deuren van het gemeentehuis geparkeerd
worden.

Er kan door de familie een haag gevormd
worden waardoor het bruidspaar naar binnen
wandelt richting de huwelijkszaal.

Deze is gelegen op het gelijksvloer.
Rolstoelen/buggies kunnen makkelijk via de
zijkant van het gemeentehuis binnen.

Er speelt achtergrond muziek

Voor het bruidspaar en de eventuele getuigen
zijn er vaste plaatsen voorzien, de familie mag
plaats nemen achter het bruidspaar.

Schrijf je geloften op voorhand neer. Het is een
overweldigend moment en dan kan je weleens
iets vergeten.

Je kan je huwelijksceremonie persoonlijk
maken door jullie liefdesverhaal te vertellen.
Wat was jullie eerste indruk van elkaar? Hoe zijn
de gevoelens gegroeid? Hoe ging het aanzoek?
Grappige anekdotes horen er zeker bij. Een
ceremonie mag een moment zijn met een lach
en een traan.

De ambtenaar gaat verder met de
ceremonie
Trouwboekje wordt overhandigd aan het
bruidspaar

Tijdens de ceremonie kan een fotograaf foto’s
nemen wanneer hij wenst.
De ceremonie duurt een 20-tal minuten.

Einde van de ceremonie
De familie gaat zo snel mogelijk terug naar
buiten gevolgd door het kersverse
echtpaar.
Bij het verlaten van het gemeentehuis mag
er geen rijst/confetti/hartjes, ...
rondgestrooid worden.

VERLOOP WETTELIJK HUWELIJK

TIP


